
Laat mijn geest
mij wegvoeren naar

het land van zijn
geen grenzen

Mevrouw

Ivonne Demoen
weduwe van de heer Urbain Vanbossel († 2018)

geboren te Sint-Andries op 10 september 1931,
overleden te Brugge in het AZ Sint-Lucas op 8 juli 2024.

42 jaar geëngageerd als
gemeenteraadslid Varsenare

schepen Jabbeke
OCMW raadslid Jabbeke

Bezieler van meerdere sportverenigingen

______________

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen afscheid te nemen 
in ceremonieruimte ‘de Oever’ bij het funerarium D. Tavernier

te Jabbeke op zaterdag 13 juli 2024 om 14 uur.
Na de dienst volgt de bijzetting in het urnenveld

op de begraafplaats van Varsenare.

Er is gelegenheid tot rouwgroet na de dienst.

Bewaar de herinnering aan Ivonne in uw gedachten.
Het rouwregister kan ingetekend worden in het funerarium 

D. Tavernier, Gistelsteenweg 329 te Jabbeke.
Iedere dag van 16 uur tot 18.30 uur.

Mama en oma van

	 Stefaan en Claudine Vanbossel - Clement

		  Gilles Vanbossel en Yuna Dehullu

	 Caroline Vanbossel en Philippe Touwaide

		  Gaetène De Smaele en Stef Decoene, Rhune, Robyn
		  Nathalie De Smaele
		  Axelle De Smaele en Simon Duhamel

	 Christof en Ingrid Vanbossel - Van Pelt

		  Guus en Annelies Rottiers - Vanbossel, Josie, Remus
		  Marion Vanbossel en Jelle Slowack, Rio
		  Lucas Vanbossel

Delen mee in dit verlies

haar schoonzus, neven en nichten

De families Demoen - Deschuytere en Vanbossel - Dugardin.

Met dank en waardering aan:
de directie en het personeel van Residentie Christoff,
haar huisarts Dr. P. Claeys.

Online condoleren kan op www.uitvaart-tavernier.be

Rouwadres: Familie Vanbossel - Demoen, p/a: 
funerarium D. Tavernier, Gistelsteenweg 329 - 8490 Jabbeke

Uitvaartverzorging D. Tavernier - Jabbeke - Oudenburg - 050 81 38 48 - www.uitvaart-tavernier.be



	 Mijn vogel van touw en papier

	 Start vogel en vlieg

	 hoger dan de bomen

	 ga door wolk en bui

	 tot in het rijk der geesten

	 waar de zon nooit onder gaat

	 waar tijd en stress niet bestaan

	 alles geurt naar de mooiste bloemen

	 waar geen ziekte of gebrek bestaan

	 spreek met hen allemaal

	 wij zijn nieuwsgierig en wachten

	 kom terug mijn vogel van touw en papier

	 U. Vanbossel - oktober 2015


